
De zon breekt door mijn leven heen.
De pijn mag even wachten.
Ik voel me al zo vaak alleen

maar nu lijkt mijn hart te lachen.
Ik voel in alles, dat deze dag

mij zoveel moois zal brengen
Niets kan mij nog stoppen dan

om U dat te vertellen.
 

God ik wil nu zingen
hoe geweldig groot U bent.

Dat na zoveel druppels
U ook liefdesstraaltjes zendt.
En ik dank U meer dan ooit
omdat ik deze dag geloof

dat U het leven naar mij toe lacht.
 

De zon leek al in tijden weg
het licht kon nergens komen

Toch valt een straal hier op mijn ziel
en verlicht mijn mooiste dromen.

Ik voel in alles, dat dit moment
mij gegeven is van boven.

Daarom zing ik met alles in mij
‘Mijn God ik wil U loven’

 

Deze dag



God ik wil nu zingen
hoe geweldig groot U bent.

Dat na zoveel druppels
U ook liefdesstraaltjes zendt.
En ik dank U meer dan ooit
Omdat ik deze dag geloof

dat U het leven naar mij toe lacht.

Oh, Ik dank U, ik bedank U
juist voor dit moment
Ik dank U, ik bedank U
juist voor dit moment.

God ik wil nu zingen
hoe geweldig groot U bent.

Dat na zoveel druppels
U ook liefdesstraaltjes zendt.
En ik dank U meer dan ooit
omdat ik deze dag geloof

dat U het leven naar mij toe lacht.

Oh, Ik dank U, ik bedank U
juist voor dit moment
Ik dank U, ik bedank U
juist voor dit moment.


