
Bij God op schoot
Stil wachtend zit ik hier,

wachtend op een wonder.
Dat U naast mij zitten komt,
mij aanraakt in ’t bijzonder.

Dat U mij optilt op Uw schoot, 
mij drukt tegen Uw hart,
God, daar wacht ik op, 

en ik wacht nu al zo lang.
 

Stil wachtend zit ik hier
met mijn handen open,

om te ontvangen wat U geven wilt.
Mij niet voorbij zal lopen.

Dat U mij streelt met woorden.
ik liefde vinden zal.

God daar wacht ik op, 
en ik wacht nu al zo lang.

En als ik op Uw schoot zal zijn,
laat mij dan voor U zingen:

‘God ik ben nu eindelijk daar,
waar ik mijn rust mag vinden.’



Stil zwijgend zit ik hier
mijn ogen opgeheven.

'Bent U daar?' 'Ziet U mij?' 
Ik wil U in mijn leven.

Dichterbij dan op uw schoot,
dichterbij dan kan

God daar wacht ik op
En ik wacht nu al zo lang.


