
De spiegel
Soms vraag ik mij af

hoe U van Uw plek kijkt.
Kijkt U door een filter

of ziet U de werkelijkheid?
Kunt U echt door alles heen

zien ‘hoe mooi’ ik ben?
Of ziet U net als ik

alles wat ik anders wens?
 

U kijkt naar mij met andere ogen
dan ik mijzelf zou kunnen zien.
Vol liefde, warmte, mededogen

en lichtjes bovendien.
U heeft mij naar Uw beeld gemaakt.

U ziet mij door Uw bloed.
Houd mij de spiegel van Uw ogen voor,

in die spiegel ben ik goed.
 

Soms vraag ik mij af.
hoe U dat toch doet.
Dat U in al Uw liefde,

niet zegt wat anders moet.
Kunt U echt door alles heen
mijn ‘ware schoonheid’ zien?

En zonder oordeel geven
wat ik nu echt verdien?



U kijkt naar mij met andere ogen
dan ik mijzelf zou kunnen zien.
Vol liefde, warmte, mededogen

en lichtjes bovendien.
U heeft mij naar Uw beeld gemaakt.

U ziet mij door Uw bloed.
Houd mij de spiegel van Uw ogen voor,

in die spiegel ben ik goed.
 

En steeds als ik bedenk
dat ik het beter weet.

houd mij dan weer die spiegel voor.
die ‘Genade’ heet.

 
U kijkt naar mij met andere ogen
dan ik mijzelf zou kunnen zien.
Vol liefde, warmte, mededogen

en lichtjes bovendien.
U heeft mij naar Uw beeld gemaakt.

U ziet mij door Uw bloed.


