
Lege leegte
Wat heb je nog aan mij

als ik niets meer te geven heb
en lege leegten steeds jouw handen vullen.

Wat zie je nog in mij
als ik jou steeds weer afwijs

omdat het voelt alsof ik zo vaak te veel ben,
 

Ik heb niets meer te geven
dan alleen mijn lege hart.

Terwijl je haast moet denken
dat in die leegte juist nog plek is.

 
Mag ik jou mijn lege leegte geven?

Mijn slechte dagen, mijn oneindig gehuil?
Kom je schuilen in mijn regen?

Mag ik jou?
 

Mag ik jou mijn lege leegte geven?
Mijn slechte dagen, mijn oneindig gehuil?

Kom je schuilen in mijn regen?
Mag ik jou?

 
Mag ik jou mijn lege leegte geven?

Mijn slechte dagen, mijn oneindig gehuil?
Kom je schuilen in mijn regen?

Mag ik jou, als mijn thuis?


