
De grootste rest
Ik ben moe, ik kan niet meer

ik geef het op, O God.
Ik heb gegeven wat ik kon en wat ik had.
Mijn lichaam schreeuwt, mijn hart is stil
Mijn hoofd verkiest de leugens boven

waarheid.
 

Soms vergeet ik, dat ik bij U komen mag.
en leef ik, alsof ik het zelf wel kan,

 
Als het leven mij te zwaar valt

de storm mij omverhaalt.
en het heetste vuur mij soms lijkt te

verbranden.
Als de rivier mij overspoelt

en ik te moe ben om de berg nog te
verzetten.

Doe ik wat ik zelf nog kan
en de rest, de grootste rest 

is in Uw hand.
 

Ik ben bang, ik wil niet meer.
De angst heeft overhand.

Ik heb het leven minder lief dan ik ooit had.
Moegestreden, vol van leegte,

breng ik mijn laatste tranen bij U.
 

 



Soms vergeet ik, dat ik bij U komen mag.
enleef ik, alsof ik het zelf wel kan,

Als het leven mij te zwaar valt
de storm mij omverhaalt.

en het heetste vuur mij soms lijkt te verbranden.
Als de rivier mij overspoelt

en ik te moe ben om de berg nog te verzetten.
Doe ik wat ik zelf nog kan

en de rest, de grootste rest
is in Uw hand.

U heeft beloofd dat elke traan die vloeien zal
U opvangt en bewaart.

Dus laat ik met mijn tranen, ook mijn zorgen gaan.
Want U, U zal er altijd zijn.

Als het leven je te zwaar valt
de storm je omverhaalt.

en het heetste vuur je soms lijkt te verbranden.
Als de rivier je overspoelt

en je te moe bent om de berg nog te verzetten.
Doe dan wat je zelf nog kan
en de rest, de grootste rest

Is in zijn hand.


