
Goud
   Mijn hoofd vertelt: ‘Je kunt dit niet’                                       

maar jij beweert van wel.
En als ik dan weer de grip verlies,

dan ben je daar vanzelf
Maar steeds vergeet ik weer

dat jij naast mij zult staan
En dan maak ik elke stap alleen
steeds verder bij jou vandaan.

                                                                                                                      
       Want al wil je mij graag helpen                                         

en iets dragen van mijn last.
Soms kun je niet veranderen

wat er in mij al was.
Maar als ik besef
dat jij juist hebt

wat nog ontbreekt in mij.
Dan zie ik in jou dat stukje goud,
dat de hemel op aarde brengt.

                                                                                                                                     
      Ik spreek het uit je luistert stil                                            

Ik vertel je mijn gevoel.
Al begrijp je niet altijd precies

hoe ik het echt bedoel.
En soms wil ik iets vertellen

maar vind ik zelf de woorden niet.
Dan zwijg ik, want als ik niets zeg

Bestaat het voor jou niet.
                                                                                                                                     



Want al wil je mij graag helpen
en iets dragen van mijn last.
Soms kun je niet veranderen

wat er in mij al was.
Maar als ik besef
dat jij juist hebt

wat nog ontbreekt in mij.
Dan zie ik in jou dat stukje goud,
dat de hemel op aarde brengt.

En wanneer ik loop, rennend bij jou vandaan.
Geef jij ruimte, maar blijf jij alsnog dichtbij.

Met je armen open is het nu nog maar
één stap voor mij terug,

Jij bent ruimte, jij bent hoop, jij vergeeft,
Met wat ik niet heb, vervul jij mij het meest.

Dan zie ik door jou wat ik nooit ben geweest,
Hij wist dat ik je nodig had.

Want al wil je mij graag helpen
en iets dragen van mijn last.
Soms kun je niet veranderen

wat er in mij al was.
Maar als ik besef
dat jij juist hebt

wat nog ontbreekt in mij.
Dan zie ik in jou dat stukje goud,
dat de hemel op aarde brengt.


